Ut de oantekens fan de tsjerkfadijgearkomste fan 19 febrewaris 1902:

"De brandspuit werd uttgeprobeerd en beviel goed, dog de harde wind was wel een
belemmering om de hoogte van het water goed te kunnen beoordeelen, nogtans wat
de hoeveelheid water dat eruit kwam naar het collecie-oordeel voldoende was. Wel
vermeenden de pompers dat de werking zwaarder was als van de oude, werdt in
aanmerking genoomen, dat de hefboomen langer waren als van de oude waaraan
ze gewend waren en alles nieuw was.'

Yn de optocht fan it doarpsfeest fan 1980 ried, net oankundige, ek de dlde
branspuit fan Easterein it it begjin fan dizze iew mei. Der waard in struibrief
oan it publyk vtdield mei dérop 'Reglement voor de Brandweer te Oosterend.

Op de efterkant fan it struibrief'stie it neifolgjende gedicht:
Hart, hark, it needliid fan 'e klok De klok bringt skrik by al dyjinge,

de klokke klipt fan bran!!
Elts stript yn 't pak, grypt nei de stok,
bynt om ‘e earm syn béan.

Dan giet it nei it branspuithok,
sjoch elts om 't hurdste rinnen!

met triuwen en litken hat elts it drok,
dér rydt de spuit al hinne!

dy't harkje nei har bange lid.
mar wy, wy stlle 't fijir betwinge,
en djir forkeapje wy s had!

De klokke klipt oer Easterein!

-Sa wie it ienris, lang ferlyn.
forkocht is nou tis branspuitwein,
weérom, fordeald, hat men dat dien?



